Orde Zondag 21 januari 2024 3° zondag van Epifanie

Grote of Sint Janskerk Schiedam

Begin van de week van gebed voor de eenheid van christenen
Met schilderijen van de groep Bijbel in Beeld.

Je wordt geroepen!

- voorganger: ds. Anje de Kuiper
- organist: Arjen Leistra

- ouderling: Nicoline van Veen
- diaken: Lizzy van Dalen

- lector: Kirstain Houweling
- koster:  Kees Hoogerland

Orgelspel voor de dienst
Binnenkomst ambtsdragers
Welkom

Aansteken van de kaarsen
Orgelspel

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw is tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat het werk dat zijn hand begon.

Groet:

v: Genade en vrede voor u, voor jou,
van God onze Vader,

van Jezus Christus,

en van de Heilige Geest.

A: Amen

Gebed van toenadering
voorg.:
gem.: Amen.

Openingslied 612 Wij komen als geroepen
Inleiding op de dienst.

Kyrie gebed, besloten met lied 828 Stem als een zee van mensen
Moment van stilte.

Gloria 973 Om voor elkaar te zijn uw 0og en oor.

Gebed van de zondag gezongen met lied 317 Grote, God, Gij hebt het zwijgen.
Kinderen naar de oppas

Eerste lezing 1 Samuel 3:1-10 Roeping van Samuel

Zingen Psalm 63: 1,2 en 3.

Epistellezing 1 Korintiérs 1: 22-30a. (t/m wijsheid is geworden)
Lied 882: 1, 2 en 4 Allerhoogste God, heilig en glorierijk
Aankondiging evangelielezing

Halleluja 338d Halleluja, Uw woorden, Heer, zijn geest en leven
Evangelielezing Marcus 1:14-20

Lofprijzing 339a

Uitleg en verkondiging




Lied 941 Waarom moest ik uw stem verstaan?

Aankondiging van de collecte

Collecte onder orgelspel

Dankgebed, voorbede met acclamatie 367 e Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen

Slotlied 531 Jezus die langs het water liep

Zegen beantwoord met gezongen Amen.

Orgelspel




