Liturgie 25 februari 2024

Orgelspel

Binnenkomst ambtsdragers
Welkom

Aansteken van de kaarsen
Orgelspel

Bemoediging

V: ‘Onze hulp is in de Naam van de HERE’

A: ‘DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT’

V: ‘Die trouw is tot in eeuwigheid

A: EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON
Groet

V: ‘Genade zij u en vrede van God onze Vader ‘

en van de Heer Jezus Christus

en van de Heilige Geest.

A: AMEN. (de gemeente gaat zitten)

Gebed van toenadering

Openingslied: Gez.25a

Kyriegebed: We zingen na ons gebed om ontferming Gez. 281: 1 t/m 5

Laten we de Heer aanbidden voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid
heeft geen einde........

En zo bidden en zingen we allen:

Zingen Gez. 281:1t/m 5

Liturgische bloemschikking

Zingen: ons projectlied vers 2 (Op aanwijzen van Anje: Refrein, vers 2 en herhalen, refrein)
Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.

Gebed van de zondag
Schriftlezing: 1.Kon.19:9 -18
Zingen: Gez.321
Evangelielezing: Mar.9: 2 - 10
Zingen: Gez.339a

Uitleg en Verkondiging

Zingen Gez.543 :1en3
Inzameling van de gaven

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed,



Zingen als geloofsbelijdenis: Gez.344

De Tafel wordt klaargemaakt.
Het is een lopend avondmaal.
Volg de aanwijzingen van de ambtsdragers.

Tafelgebed bij de viering van het Heilig Avondmaal.
: De Heer zal bij u zijn

: De Heer zal u bewaren.

: Verheft uw hart

: Wij heffen ons hart tot de HEER.

: Laten wij danken de HEER onze God.

: Het past ons Hem te danken.
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v.. U komt onze dank toe, overal en altijd,
door Jezus Christus onze Heer.

Want Hij is een licht

in het donker om ons heen,

Uw Woord wijst ons de weg,

Uw Geest houdt ons in leven.

Daarom, HEER onze God,
scharen wij ons bij allen die u belijden als de God van hun leven en zingen wij U toe ons lied van lof en
liefde:

J Sanctus, Benedictus : Gezang 413:1, 3

Gedachtenis

Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen,

daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd: Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,

doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd: Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

We bidden het Onze Vader

We wensen elkaar de vrede van Christus

Breken en delen: Brood dat leven geeft, wijn die vreugde geeft.
Dankzegging

Slotlied: Gez.838:1, 4

Wegzending en zegen
Gezongen Amen



