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2 GROTE OF SINT JANSKERK  - DOOPDIENST 3 MAART 2024 

 
Zondag Oculi, 3e zondag van de Veertigdagen 
 
DOOP VAN  
 
Cato Lotte Dorothea Paas,  
 
dochter van Steven en Lorette Paas 
 
geboren op 28 december 2023 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger:   ds. Anje de Kuiper 
Organist:   Arjen Leistra 
Ouderling:  Nico Bouwman 
Diaken:  Jan van Katwijk 
Koster:   Martin Swart 
Lector:   Dorret Paas 
Kinderkoor o.l.v.  Nicoline van Veen 
Djembé:  Peter den Breejen 
Zang en gitaar: Lorette en Steven Paas 
Tekening voorzijde:  Lorette Paas 
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VOORBEREIDING  
 
Orgelspel  

♪ "Liebster Jesu, wir sind hier" BWV 754 en 731 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Binnenkomst ambtsdragers 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Orgelspel 

♪ "Liebster Jesu, wir sind hier" 
Johann Gottfried Walther (1684-1748) 
 
We gaan staan 
 
Bemoediging en groet  
 
v:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
v:  die trouw is tot in eeuwigheid 
a:  en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
 
v: …. 
a:  Amen 
 
Gebed van toenadering 
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Openingslied 

♪ Mijn ogen zijn gericht op u (antifoon) LB 535d 
  Tekst: naar Psalm 25,15 – ‘Oculi’ 
  Melodie: Leonard Sanderman, bij Psalm 25 
   DNP 25 
  Tekst: A.J. Maasland 
  Melodie: Genève 1551 

 
Voorzang  Mijn ogen zijn gericht op u, bevrijd mijn voeten uit het net 
  
Allen 

 

 
 
4 God is goed, Hij is rechtvaardig: 

zondaars leidt Hij in zijn spoor. 
Wie oprecht is en zachtaardig 
onderwijst Hij, gaat Hij voor. 
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Wie op zijn verbond vertrouwt 
wil Hij rijkelijk belonen; 
wie zich aan zijn wetten houdt 
zal Hij trouw en liefde tonen. 

 
8 Laat oprechtheid mij bewaren; 

geef mij leven in uw licht. 
Ondanks dreigende gevaren 
is mijn hoop op U gericht. 
HEER op wie mijn hart vertrouwt, 
God in wie ik ben geborgen, 
maak het volk waarvan U houdt 
vrij van lijden en van zorgen. 

 
 
Inleiding op de dienst 
 
Kyrie gebed 3x beantwoord met: 
 

♪ Kyrie eleison, wees met ons begaan   LB 547 (refrein) 

  Tekst: Willem Barnard 
  Melodie: Ignace de Sutter 
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♪ Je hoeft niet bang te zijn      LB 935 

  Tekst: Jan Visser 
  Melodie: Nando van Essen 
 

1 Kinderkoor Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 

 
2 Allen 

 
3 Allen  Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft 
als jij je ogen sluit. 

 
Toelichting bij de liturgische schikking  
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♪ Veertig dagen duurt de reis  refrein projectlied Kind op Zondag 
 

 
 
Cato wordt binnengebracht door Conny van Geerenstein 
 
BEDIENING VAN DE DOOP  
 
Inleiding 
 
Presentatie 
 
Persoonlijk getuigenis 
 
Steven heeft een lied geschreven over de verwondering en vreugde die 
hij en Lorette voelen bij de geboorte van Cato. Zij willen dit graag ten 
gehore brengen als persoonlijke getuigenis.  
 
Doopgebed 
 
Geloofsbelijdenis: afwending en toewending 
 
v: Doopouders en u allen hier samengekomen rond de doopvont  
 om getuigen te worden van de doop van Cato Paas  
 en uw eigen doop te gedenken,  
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 Wilt u de Heer uw God dienen 
 naar zijn stem alleen horen? 
A:  Ja, dat wil ik. 
v: Wilt u zich verzetten tegen alle machten 
 die als goden over ons willen heersen? 
a: Ja, dat wil ik 
v: Wilt u ieder slavenjuk afwerpen  
 en leven in de vrijheid van Gods kinderen? 
a: Ja, dat wil ik. 
v: Gelooft u in god de Vader, de almachtige, schepper van hemel en 

aarde?  
a: Ja, ik geloof.  
v: Gelooft u in Jezus Christus,  

zijn eniggeboren zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de heilige geest,  
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
neergedaald in het rijk van de dood,  
op de derde dag opgestaan van de doden,  
opgevaren naar de hemel,  
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden? 

a: Ja, ik geloof.  
v: Gelooft u in de heilige geest; 

gelooft u de heilige katholieke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden,  
de opstanding van het lichaam,  
en het eeuwige leven? 

a: Ja, ik geloof.  
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♪ Jezus is de Goede Herder               ELB 452

          Tekst en melodie: Elly Zuiderveld-Nieman en Rikkert Zuiderveld 
   
 

Refrein Kinderkoor 

 
 
1 Kinderkoor Als je 's avonds niet kunt slapen 
 en je bang in 't donker bent, 
 denk dan eens aan al die schaapjes, 
 die de Heer bij name kent.  
refrein allen 
 
2 Allen En wanneer je soms alleen bent 
 En je hart is vol verdriet, 
 denk dan aan de goede Herder, 
 Hij vergeet zijn schaapjes niet. refrein 
 
 
Belofte 
 

 

♪ Kind, wij dragen je op handen Tekst: Hanna Lam 

  Melodie: Jos van der Kooy 
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Kinderkoor 
 

 

 
 
Alen  

 

 
Als jouw naam wordt uitgesproken 
over duister water heen, 
is jouw eenzaamheid doorbroken, 
ben je hier niet meer alleen. Refrein 
 
Opgenomen en verbonden 
met de Naam die vrede is, 
gaat jouw leven niet ten onder 
en het wordt niet uitgewist.  Refrein 
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We vormen een kring rond de doopvont   
 
Water wordt in de vont gegoten  
 
Doop en handoplegging  
 
Overhandiging van de doopkaars door diaken 
Diaken: Ontvang het licht van Christus 
 
We gaan staan. 
 
Verwelkoming 
 
v:  Gemeente, draag haar die gedoopt is in uw gebeden 

en ga met haar de weg van het koninkrijk 
a:  Welkom kind van God, 
     welkom in de kerk van Christus, 
    wereldwijd en in ons midden. 
 
Overhandiging van de kinderbijbel door de ouderling 
Kinderen van het kinderkoor geven een zelfgemaakt cadeau 
 
Vredeswens   
 
We gaan zitten  
 
Kinderkoor zingt “God zal je hoeden,” Lied 426  
we herhalen dit lied terwijl de kinderen naar de oppas en 
kindernevendienst gaan. 
 

♪ God zal je hoeden LB 426 

  Tekst en melodie: John L. Bell – ‘God to enfold you’ 
  Vertaling: Andries Govaart 
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Dankgebed  
 

♪ Loof God de Heer LB 105 
  Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit 
  Melodie: Genève 1562 
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3 God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
 
DIENST VAN HET WOORD   
 
Epistellezing Efeziërs 5: 1,2 en  8-14   
 
Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de 
weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor 
ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. 

 

Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid 
voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer 
is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis 
maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is 
te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd 
wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. 
Daarom staat er: 
‘Ontwaak uit uw slaap, 
sta op uit de dood, 
en Christus zal over u stralen.’ 
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♪ Die ons voor het licht gemaakt hebt LB 277 

  Tekst: Huub Oosterhuis 
  Melodie: Tom Löwenthal 

 
 
 
Aankondiging evangelielezing 
 

♪ Halleluja  LB 338b 

 Melodie: Jacques Berthier 
 

 
 
Evangelielezing Matteüs 6: 19-34 
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Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze 
weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de 
hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in 
om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 
Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je 
lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam 
duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die 
duisternis! 
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede 
liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere 
verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg 
ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of 
drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het 
leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk 
naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen 
geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn 
jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te 
maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken 
jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze 
groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs 
Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het 
groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid 
wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie 
dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat 
zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we 
ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie 
hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever 
eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die 
andere dingen je erbij gegeven worden. 
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van 
morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 
last. 
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Lofprijzing 

♪ U komt de lof toe LB 339a 

 Melodie: Frits Mehrtens 
 

 
Verkondiging    
 

♪ Soms groet een licht van vreugde LB 910 

 Tekst: William Cowper – ‘Sometimes a light surprises’ 
 Melodie: Wales 
 Vertaling: Jan Willem Schulte Nordholt 
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2 Goddank, wij overdenken 

’t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 

 
 
3 Hij die met heerlijkheden 

de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 

  
 
DIENST VAN  GAVEN EN GEBEDEN    
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Aankondiging van de diaconale collecte 
 
Inzameling van de gaven 
 

♪ Tijdens de collecte luisteren we naar  
Mijn Herder – Sela, door Lorette en Steven 
 
Dankgebed, voorbede met acclamatie 368e God in de hemelen, stil 
gebed, onze Vader 

 

♪ God in de hemelen,  LB 368e 

 Tekst: Henk Jongerius 
 Melodie: gregoriaans – ‘Attende Domine’ 

 

 
 
Mededelingen  
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied 

♪ Looft God die zegent al wat leeft LB 273 

 Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt 
 Melodie: Johann Crüger – ‘Nun danket all und bringet Ehr’ 
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2 Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 

dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 

 
4 Loof God, want Hij spreekt onze taal, 

Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Zegen beantwoord met 
 

 
 
Orgelspel 

♪ Sonate no.1 Es-dur BWV 525 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruikte afkortingen bij bronvermelding liederen 
 
LB: Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk 
DNP: De nieuwe psalmberijming 
ELB: Evangelische Liedbundel 


