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Zondag 5 april 2026  
Eerste zondag van Pasen, kleur wit 
De medewerkers aan deze dienst zullen zijn: 
 -  organist:     Arjen Leistra                    arjenleistra@gmail.com 
 -  ouderling:   Nicoline van Veen               nicolinevanveen@gmail.com 
-   koster:        Martin Swart                      mwtm@kabelfoon.nl 
 -  diaken:       Marja Docter                       mdocteroldenburg@yahoo.com 
  - lector : Mies Huizenga       
 
Orgelspel  
Zingen voor de dienst,  
-lied 630 Sta op! Een morgen 
-lied 631 Tussen waken tussen dromen 
-lied 641: 1, 3 en 4 Jezus leeft en ik met Hem 
 
Aansteken van de kaarsen 
Orgelspel 
 
Bemoediging 
v: Onze hulp is de naam van de Ene  
a: die hemel en aarde gemaakt heeft  
v: die trouw is tot in de dood  
a: en ons nooit loslaat. 
v: Die ons roept om op te staan 
a: en te wandelen in zijn licht.  
 
Groet 
v: Genade, barmhartigheid en vrede  
komt naar jullie toe  
van de kant van God de Vader 
en van Jezus de Zoon,  
die leeft  
en ons met zijn Geest omgeeft.   
a: Halleluja! Amen.  
 
Gebed van toenadering gezongen:  

Zanggroep atifoon, allen Psalm 139:1,3 en 8  Nieuwe psalmberijming! Zanggroep antifoon  
 
Zanggroep antifoon:  
Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U, Halleluja  
Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. 
Halleluja. 
 

1. HEER, U doorgrondt mij, U ontwart 
al de geheimen van mijn hart. 
U ziet mij thuis en onderweg; 
U hoort de woorden die ik zeg. 
Waar ik ook ga, ik kom U tegen; 
U bent vertrouwd met al mijn wegen. 
 
3. Al klim ik naar de hemel, HEER, 
al lig ik bij de doden neer, 
al vlieg ik met het daglicht mee 
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en woon ik ver voorbij de zee – 
zelfs dan kan niets mij van U scheiden; 
uw hand zal mij voortdurend leiden. 
 
8. Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER, 
ik leg ze eerlijk voor U neer. 
Toets alles wat ik denk en zeg; 
bewaar mij voor een foute weg. 
Laat mij in uw nabijheid leven; 
wil mij voor eeuwig richting geven.  
 
Zanggroep antifoon:  
Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U, Halleluja  
Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. 
Halleluja. 
 
Inleiding op de dienst 
Kyrie gebed 
Kyrielied: 610 1,3,5 zanggroep 2,4,6 allen Zo dor en doods 
Stilte  
Gloria lied 624 Christus, onze Heer verrees 
Toelichting liturgische schikking 
Moment met de kinderen 
Projectlied Pasen vers 8 en 9 (9 bestaat uit 2 dia’s) 
Kinderen naar Kom in de kring  
Gebed van de zondag 
Eerste lezing Exodus 14: 9-14  
Lied 605: 1,3 zanggroep, 2,4,5 allen  De toekomst is al gaande,  
Epistellezing Kollossenzen 3: 1-11 gestorven en opgewekt met Christus,  
Zanggroep zingt epistelmotet Kollosenzen 3: 1-4  (Gerrit Baas)  
 
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt 
aan de rechterhand Gods.  
Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met 
Christus verborgen in God.  
Christus is uw leven en wanneer hij verschijnt zult ook gij met hem verschijnen in 
heerlijkheid.  
 
Aankondiging Evangelielezing 
Halleluja 338 j voor de paastijd  
Evangelielezing Johannes 20: 1-18 
Lied 619 1,4,6 allen. 2,3,5 zanggroep Lof zij God in de hoogste troon 
Uitleg en verkondiging 
Lied 611 :1, 3 zanggroep 2, 4 allen Wij zullen leven 
Aankondiging van de collecte  
Collecte onder orgelspel  
Dankgebed,  
Voorbede met acclamatie 368 f God van leven en licht, maak alles nieuw Halleluja 
Stil gebed, Onze Vader. 
Mededelingen 
Slotlied 634: U zij de glorie 
Zending en zegen beantwoord met gezongen Amen 
Orgelspel 


